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Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in
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ang geleden leefden er eens een vrouw en haar echtge-

noot. De vrouw heette mevrouw Boafawaa en haar man

heette papa Boafo. Dat betekent helpster en helper.

Ze waren heel rijk maar ze hadden nog geen kind. Daar-

om baden ze tot God om hen te helpen. Hij gaf hen een
zoon en ze noemden hem Kofi Mansusu, oftewel Kofi Het Onverwach-
te Kind. Toen Kofi opgroeide, overleed papa Boafo. Zijn moeder en hij
bleven alleen achter. De familieleden van papa Boafo kwamen naar
het huis voor de begrafenis. Ze zetten Kofi en zijn moeder het huis uit
en pikten alle bezittingen in. Na een tijdje had moeder Boafawaa zelfs
geen geld meer om haar zoon te eten te geven. Ze besloot om een
baan te zoeken zodat ze voor Kofi Mansusu kon zorgen en vroeg in de
ochtend gingen moeder en zoon op weg.
Toen ze aankwamen op hun bestemming was God zo goed om haar
een man te sturen. Hij vroeg haar ten huwelijk, ze trouwden met
elkaar en leefden samen met Kofi Mansusu. Na jaren van hard werken
en dankzij de zegeningen van God werden ze heel rijk. Maar helaas
was het de harde werkers niet gegeven er [ang van te genieten. Toen
het ze voor de wind ging en de vrouw een goed leven had, overleed ze
en liet ze haar man en Kofi Mansusu eenzaam achter. De man bleef
Kofi’s stiefvader. Omdat Kofi heel nederig en respectvol was leefden
ze heel gelukkig samen.
Na een aantal jaren besefte de man dat Kofi Mansusu volwassen was
geworden. Het was tijd om terug te gaan naar hun roots. De man
besloot al hun bezittingen te verkopen zodat ze genoeg geld zouden
hebben. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Niet veel later had
de man een heel andere gedachte... Kofi was slechts zijn stiefzoon
en daarom zou hij niet met Kofi meegaan. Want als hij stierf zou
Kofi Mansusu al z’n geld erven en dan zou al hun rijkdom van hem
worden. Hij wilde Kofi uit de weg ruimen zodat alles van hem zou
zijn. Hij ging naar een bevriende fetisjpriester en vroeg hem om hulp.
De fetisjpriester vroeg hem een mooie kente-doek mee te nemen die
hij voor zijn rituelen kon gebruiken. Als de man s ochtends met Kofi
op weg ging naar het dorp en ze de rand van de rivier bereikten dan
moest de man tegen Kofi zeggen dat ze zich moesten wassen alvo-

rens verder te gaan. De fetisjpriester voerde zijn rituelen uit en gaf de

kente-doek mee aan de man. Welnu! Laat ons zien wat er gebeurde!
Terwijl de fetisjpriester en de man hun plan beraamden nam de
vrouw van de fetisjpriester een besluit. Ze zou naar Kofi Mansusu
toegaan om hem te waarschuwen dat er een plan bestond om hem
te vermoorden. Want in het verleden was Kofi Mansusu altijd goed
voor haar geweest. Ze zou niet toestaan dat zo'n aardige, bescheiden
jongen zomaar vermoord zou worden. Dus in het geheim vertelde ze
Kofi over het moorddadige plan. En Kofi nam de waarschuwing seri-
eus. Toen ze zich klaarmaakten om te vertrekken vroeg de man Kofi
om €én van de zakken met geld te dragen. Dan zou hij zelf de andere
nemen. Ze stopten het vele geld dat ze hadden in twee jute zakken,
zoals ons cassave meel gari verpakt wordt op de markt van Adeiso.
Toen gingen ze op weg terug naar hun roots. Bij de rivier zei de man
dat ze zich moesten wassen alvorens verder te gaan. Hij zou zich als
eerste wassen en daarna was het Kofi’s beurt. De fetisjpriester had
de man opgedragen om de kente-doek over Kofi heen te gooien zodra
hij het water inging. Op dat moment zou Kofi in een vis veranderen
en zou al het geld van hem zijn. Maar niemand kan een ander doden
voordat het zijn tijd is. Omdat Kofi gewaarschuwd was door de vrouw
van de fetisjpriester, pakte Kofi, zodra de man het water instapte, de
kente-doek en gooide deze over de man heen. Onmiddellijk verander-
de de man in een grote tilapia vis. Zo kwam het dat met de hulp van
God al het geld nu van Kofi Mansusu was. Zie de daden van de Heer!
Vanwege dit verhaal zeggen onze voorouders: Wie een kuil graaft

voor een ander, valt er zelf in.




