ANANSI MASTERS VERTELLINGEN

Hoe ziektes zich
verspreiden over de wereld

VERTELD DOOR COMFORT MENSAH UIT AWUTU BEREKU, GHANA;
OPGESCHREVEN DOOR JEAN HELLWIG

Lang geleden leefde er een man met zijn dochter Aboa-
gyewah. De dochter werd niet zo aardig gevonden. Zij was
een verschrikkelijk arrogant mens. Ze wees alle mannen
in het dorp af die haar ten huwelijk vroegen. Tot er een
man langs kwam bij wie ze toestemde. Ze hoefde er geen
moment over te twijfelen want het was een zeer knappe
man. De ceremonie vond plaats en de man nam haar
mee. Ze namen afscheid van haar ouders en gingen op
weg. Op een gegeven moment kwamen ze langs een dicht

bos. Bij een grote eik gingen ze zitten om te rusten.

Toen ze de volgende ochtend wakker werden
bleek de man een vreemde ziekte te hebben. Het
was lepra. De vrouw kon hem niet zomaar aan
zijn lot overlaten. Dus maakte ze elke ochtend
zijn wonden schoon en kookte ze eten voor hem.
Op een dag zei de man tegen de vrouw: “Aboa-
gyewah, al mijn bezittingen zijn ook van jou, dus
je kan niet zomaar terug naar je dorp. We blijven
bij elkaar tot aan de dood.”

Maar op een ochtend, toen de man nog in diepe
slaap was, werd de vrouw wakker. Ze pakte

haar kleding en slippers en liet de rest achter.

Ze vertrok en rende tot de zon opkwam. Toen ze
uiteindelijk achterom keek, zag ze dat de man
haar volgde. Hij droeg de pot die zij altijd ge-
bruikte om zijn wonden schoon te maken en hij
rende achter haar aan, zo hard als hij kon. Toen
ze uitgeput was van het rennen, zong ze een lied:
“Moeder en vader, ik ben in gevaar. Was er maar
iemand die mijn ouders kon laten weten dat ik
in gevaar ben.” Toen ze uitgezongen was, rende
ze weer verder. En de man riep: “Maak alsjeblieft
mijn wonden schoon, op mijn middel, mijn knie
en mijn hoofd!”

Daarna zette hij opnieuw de achtervolging in.
Hij zat haar nu al dicht op de hielen. De afstand
tussen de vrouw en haar dorp was even groot
als de afstand tussen de vrouw en de man. De vrouw rende en zong.
De man deed hetzelfde. Toen de man haar bijna te pakken had, zong
ze weer: “Moeder en vader, ik ben in gevaar. Was er maar iemand die
mijn ouders kon laten weten dat ik in gevaar ben.” En de man riep:
“Maak alsjeblieft mijn wonden schoon, op mijn middel, mijn knie en
mijn hoofd!”

Ennet toen de man haar wilde grijpen, dook ze het huis van haar
ouders in. De man gooide de pot op de grond waardoor die brak.
Iedereen die kwam kijken wat er in die pot had gezeten kreeg lepra.
Je hoefde maar te kijken en je werd ziek. Zo hebben de ziektes zich
verspreid in de wereld.




