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In lerland woonde een jongen die Timothee heette.

Timothee had één grote wens: hij wilde zo graag een lerse kabouter zien.
Zijn opa had hem namehjk verteld dat alle Terse kabouters goud
verstoppen. In een pot, onder de grond. Zachtjes, zodat niemand anders
. dan Timothee het kon horen, had opa erbij gezegd: ““Je moet ze knijpen. -
Héel hard knijpen. Alleen als je ze heel hard knijpt, verteilen ze
waar ze hun pot met goud hebben beggaven G




Toen Timothee twaalf was, ging hij het bos in en keek achter elke
boom. Maar ook daar zag hij nergens een lerse kabouter. Na uren en
uren vergeefs zoeken, kwam Timothee aan de andere kant van het bos
bij een groot hek. Hij ging op het hek zitten en mopperde flink. “Stom-
me rotkabouters!™ Hij schopte met zijn hak tegen de houten planken
van het hek en keek boos voor zich uit. Voor hem lag een weiland. Er
stonden duizenden paardenbloemen in. Geen plukje gras was er meer
te zien; het was één grote gele zee van bloemen. “In dit weiland zal ook
wel geen lerse kabouter te vinden zijn. Tuurlijk niet,” dacht Timothee.
Timothee voelde dat hij honger had gekregen en net toen hij naar huis
wilde gaan, hoorde hij een scherp geluid. Tik! Tik! Tik! “Nou, wat ter
wereld kan dat zijn?” dacht Timothee. Tik! Tik! Tik! Hij keek in het
gras beneden hem. Tik! Tik! Tik! En toen, en toen zag hij hem!
Timothee’s ogen werden groot. Een paar meter bij hem vandaan in het
hoge gras: een klein groen mannetje. Het was een lerse kabouter! Een
echte lerse kabouter!

Timothee hield zijn adem in en keek, en keek. De kabouter had een
hamertje in zijn hand en sloeg daarmee op de zool van een leren
schoentje. Dat schoentje lag omgekeerd op een grote, grijze steen. Tik!
Tik! Tik! Timothee liet zich zo zachtjes mogelijk van het hek glijden.
Tik! Tik! Tik! Langzaam zakte Timothee op zijn knieén. Tik! Tik! Tik!
Voorzichtig kroop Timothee door het gras. Tik! Tik! Tik! Het hamertje
van de kabouter tikte er flink op los. Tik! Tik! Tik! Langzaam, heel
langzaam, kwam Timothee dichterbij. Hij stak zijn handen uiten ....
“HEBBES!!!” De handen van Timothee sloten als een bankschroef om
de nek van het kleine mannetje. Hij kneep zo hard hij kon.

Het mannetje spartelde met zijn beentjes. “Laat me los! Laat me los,”
gorgelde hij. Maar Timothee hield hem stevig vast. Het mannetje kreeg
een paars hoofd. “Tk stik,” klonk het benauwd. “Geef ... me ... lucht!”
En twee uitpuilende oogjes keken smekend omhoog. *“Dan moet je mij
eerst vertellen waar je de pot met goud hebt verstopt,” zei Timothee.
“Ik kan je ... niets vertellen ... als je alle lucht ... uit me knijpt,” piepte
de lerse kabouter. “Oooh ja, sorry,” zei Timothee. Hij liet de Terse
kabouter zover los dat hij weer adem kon halen.

“Dat is beter,” hijgde die. “Als je me nu ook nog neerzet, beloof ik dat
ik je laat zien waar mijn pot met goud is begraven.” Timothee zweeg.
Hij aarzelde. Toen zei hij waarschuwend: “Oké, ik laat je los. Maar ik
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weet dat een lerse kabouter zijn belofte nooit mag breken!” Met een
strenge blik zette Timothee het kleine mannetje op de grond. “Tk weet
het, ik weet het,” gromde de lerse kabouter. Hij zette zijn muts recht,
trok de schoen aan die nog op de steen lag en liep het weiland in. “Kom
maar mee.”

Het kereltje liep naar een van de paardenbloemen en wees met zijn
vinger. “Onder deze bloem heb ik mijn pot met goud begraven.” Timo-
thee begon gelijk met zijn handen te graven. “Ha,” zei de kabouter “dat
gaat je zo niet lukken vriend. Jij hebt een schep nodig. Mijn pot met
goud zit knap diep”. Timothee keek beteuterd. “Maar ik heb geen schep
bij me.” “Dan ga je die toch halen,” zei de kabouter. Timothee keek

om zich heen naar de eindeloze zee van gele paardenbloemen. Toen
keek hij weer naar de kabouter. “Daar trap ik niet in! Als ik dan terug
kom met een schep vind ik natuurlijk nooit meer jouw paardenbloem
terug.” Het groene mannetje keek hem sluw aan. “Dan zal ik wat voor
je doen,” zei hij. Hij haalde uit zijn broekzak een klein rood zakdoekje
en bond het om de stengel van de paardenbloem. “Zo, ga jij nu je schep
maar halen.” “Dankjewel,” zei Timothee blij. “Je hebt mij geweldig
geholpen.”

Timothee rende zo hard hij kon het bos uit, door de straten van het

dorp, gooide hijgend de deur van zijn huis open, rende de gang door, de
keuken door, de tuin in, deed de schuurdeur open en pakte de grootste
schep die hij zag. Hij gaf zich geen tijd om uit te rusten en holde met
de schep op zijn schouder en nog grotere haast terug. De straat uit, het
dorp door, Onderweg riep hij: “Tk ben rijk! Ik heb een pot met goud!

Ik ben rijk!” Hij rende door het bos en kwam bij het hek waar hij de
lerse kabouter had gevonden. Hij keek over het hek het weiland in en
zijn mond viel open. Hij slikte, zijn ogen groot van ongeloof. Alles wat
hij zag was rood! Rood van de zakdoekjes die zachtjes heen en weer
schommelden. Duizenden rode zakdoekjes aan de stelen van duizenden
gele paardenbloemen.

Een diepe. lange zucht ontsnapte uit Timothee’s keel. Hij liet de schep
in het gras vallen. Hij plofte er zelf naast en legde zijn hoofd in zijn
handen.

Het was stil aan de rand van het bos. Alleen de takken van de bomen
ruisten en het hek kraakte wat. Maar toen hoorde Timothee iets.

Hij tilde zijn hoofd op en zocht met zijn ogen. Wat was dat? Daar
hoorde hij het weer. Waar kwam het vandaan? Hij zag niets, maar
ergens tussen de paardenbloemen hoorde hij nu duidelijk een lerse
kabouter grinniken.

‘Het lerse kaboutertje'is een door John Beumer bewerkte versie van
het oorspronkelijke verhaal ‘The Pot of Gold'. Dat verhaal heeft hij
gekregen van vertelster Marjan Penterman. ‘The Pot of Gold was één
van de vertellingen in het boek '30 Great Stories’ (Edited by Vic Par-
ker), dat Marjan Penterman op de kop tikte in een Charity Shop in het
kleine dorpje Axminster, Zuidwest-Engeland.

John Beumer vertelt het verhaal ‘Het lerse Kaboutertje’ als afsluitend
verhaaltje, wanneer er kinderen aanwe-
zig zijn bij zijn vertelvoorstellingen voor
volwassenen. Altijd krijgt een van de
kinderen aan het eind van het verhaaltje
een klein rood zakdoekje, zogenaamd uit
het zakdoekenwinkeltje dat Timothee be-
gonnen is na zijn avontuur met de lerse
kabouter. En dan maar hopen dat de
kinderen s nachts lekker slapen. Hoewel,
er schijnen ook kinderen van gewurgde
Ierse kaboutertjes te dromen....

Met dank aan Kitty Peetoom voor de
eindredactie van het verhaal, en

Charlotte Dematons voor de illustraties.
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