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tavoren of Staveren was eens een belangrijke en rijke koopstad

en de oudste handelsstad van Friesland. In de stad werd meer

gehandeld dan in welke andere plaats in Europa. Door luxe en
weelde waren zelfs de stoepen van de stad van goud en ook de pilaren
van de kerk glinsterden van het edelmetaal. Zelfs de luifels boven
de deuren waren van goud. De rijkste inwoner van de stad was een
weduwe, die alles bezat wat zij zich kon wensen. Op een dag stuurde
zij een schipper naar zee om het meest kostbare voor haar te gaan halen
wat er op aarde te vinden was. De schipper voer alle wereldzeeén af,
maar nergens vond hij iets wat kostbaar genoeg was voor de Vrouwe
van Stavoren. Op een dag echter vond hij het mooiste koren dat hij ooit
had gezien. Hij vermoedde dat dit het meest kostbare ter wereld zou
moeten zijn. De man laadde zijn schip vol met het gewas en zeilde in
zijn kogge terug naar huis. Thuisgekomen meldde de weduwe aan de
schipper dat het koren niet eens goed genoeg was voor haar varkens.
De man moest zijn waar aan bakboord overboord gooien. In de haven
vertelde een oude bedelaar tegen de Vrouwe dat zij het koren beter
niet overboord kon gooien. Deze verspilling zou een zonde zijn en ze
zou zeker door God gestraft worden. Mocht zij dit wel doen, dan zou
de Vrouwe eens zo arm worden dat zij zelfs om brood zou moeten
bedelen. De Vrouwe van Stavoren lachte de man uit, trok een ring van
haar vinger en wierp deze in de haven, zeggende: ‘Net zo min als deze
ring ooit zal terugkomen, zo min zal ik arm worden.’
De volgende dag stond er vis op het menu en een dienstmeid van de
Vrouwe vond bij het schoonmaken de ring in de buik van een vis.
Vanaf dat moment kreeg de weduwe het ene na het andere onheilsberi-
cht. Haar schepen vergingen, haar pakhuizen vlogen in brand en haar
land werd langzaam opgeslokt door de zee. De vrouw werd zo arm,
dat ze zelfs moest bedelen om brood. Op de plaats waar het graan in
zee was geworpen, groeiden ledige aren en ontstond een zandbank.
Stavoren was vanaf die dag voor schepen niet meer toegankelijk en de
stad raakte in verval. De hele stad moest boeten voor de zonden van
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Beeld van het Vrouwtje in Stavoren (Foto R.A. Koman, 2007)

de Vrouwe van Stavoren. Op de zandbank, het Vrouwenzand, groeide
voortaan het vrouwenkoren, een duinplant met loze aren. In 19e eeuwse
straatliederen leest men nog:

‘Nog ziet men aan het strand
Zoo rijk in vroeger dagen,
De haven, gansch verzand,
Een zee van halmen dragen,
Maar ledig zijn die aren,
Geen korrel lacht u aan,

Als blijk wat hier voor jaren,
Gods almacht heeft gedaan.’

Het ‘Vrouwenzand’ was de naam voor een zandplaat voor de haven van
Stavoren, maar verwijst in werkelijkheid naar ‘Us leaffrouwe’, Maria,
de patrones van het klooster St. Odulfus dat hier ooit gestaan moet
hebben. Toen de benaming Vrouwenzand niet meer goed begrepen
werd is het verhaal van de Vrouwe van Stavoren er waarschijnlijk aan
vastgehecht.

Stavoren was een belangrijke handelsstad in de middeleeuwen en werd
in 1385 lid van de Hanze. Aan het eind van de middeleeuwen raakte

de stad in verval. De internationaal bekende sage van het Vrouwtje van
Stavoren moet dit verval verklaren. In werkelijkheid lag de teloorgang
van de Hanzesteden in de opkomst van steden als Antwerpen, en later
Amsterdam, aan het eind van de 16e eeuw. Door het omleggen van han-
delsroutes en verzanden van de haven kwam aan de bloei van Stavoren



een einde. Voor het bevaren van de wereldzeeén was de haven van
Stavoren daarnaast te klein geworden voor Hollands grote en machtige

schepen.
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Is kind al zat ik reeds met mijn neus in de boek-

. en. ‘s Morgens aan het ontbijt, over de middag,
Boeken, en vooral fantasieverhalen, beheersten zowat
mijn hele leven.

Vanaf mijn vijftien jaar echter werd het lezen steeds meer
en meer op de achtergrond geschoven, waar het tijdens
mijn verdere studies enkel nog een verplichting voor
school was geworden.

In september 2005 vond ik de kriebel voor het lezen en vertellen terug

in Portugal. Tk volgde daar een tiendaagse cursus “humor as a tool in

yvouthwork” en kreeg ondermeer de workshop ‘storytelling’ van de gere-

nommeerde Colombiaanse verhalenverteller (cuentero) Diego Parra.

Door de interessante sessies, de nachtelijke babbels en het vertellen aan

elkaar van verhalen met als decor een wijds landschap en een sterren-
hemel, voelde ik weer de kracht van de verhalen en wat me er vroeger
altijd in had geboeid. Diego merkte mijn interesse in het vertellen en

uitvinden van verhalen op en nodigde mij uit naar Colombia, het land

van de vertelkunst (la cuenteria).

En zie, twee jaar later was ik daar. Vijf weken zou ik in Colombia
verblijven. Mijn doel van deze trip was enerzijds om de cultuur rond
het verhalen vertellen te leren kennen. Colombia zou immers het land
zijn waar de cuenteria zijn opmars al heel wat jaren aan het voltrekken
was. Anderzijds wou ik ook zelf naar die vertellers gaan luisteren om

. tussen de lessen door en zodra ik weer thuis was.

zo met een boek vol verhalen, die ik dan later zelf kon gebruiken, terug

naar huis te keren.

Ontstaan: vertellers op de universiteit

Al twintig jaar is Colombia een land waar de cuenteria een belangrijk
deel van de cultuur is. In 1988 werden op universiteiten voor het eerst
werkgroepen opgericht waar studenten zich in de vertelkunst konden
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