VLAAMS VOLKSVERHAAL

Mijn vader vertelt...

TEKST: MIA VERBEELEN

Het was mei 1960.
Ik was net 8 jaar geworden en m’n vader had onze eerste auto ge-

kocht, een erémekleurige Ford Consul, met lederen binnenbekleding
en asbakjesin de armsteunen.

Voortaan trokken we er iedere zondagnamiddag met de hele familie
op uit: de drie zusjes op de achterbank, m’n moeder “zo fier als een
gieter’, vooraan, naast mijn vader. Ze had speciale leren handschoen-
en voor hem gekocht, met allemaal gaatjes erin en een drukknoop
onderaan. “Zo kan het stuur niet uit zijn handen glijden.”

“Vandaag gaan we naar een klein dorpje in de Kempen,” zei mijn
vader met iets geheimzinnigs in z’n stem. “Daar wonen de beroemd-
ste boeren van heel Vlaanderen. De Boeren van Olen. Beroemd omdat
ze nie van de slimste waren!” Natuurlijk wilden wij meteen weten
waarom die boeren dan wel zo beroemd waren. “Wel,” zei m’n vader,
“ze hebben daar lang, lang geleden bezoek gehad van Keizer Karel en
daar spreken de mensen nu nog over! Die boeren deden alles verkeerd
en dat is om te lachen.”

“Keizer Karel, die ken ik uit de geschiedenisles!” zei m’n oudere zusje
trots. “In zijn rijk ging de zon nooit onder. Hij leefde van 1500 tot
1558."

Ik had nog niet zo’n historisch besef maarbegreep meteen dat het
niet zo gewoon was dat zo'n machtige keizer op bezoek ging bij
simpele mensen.

“Gaan we dan naar z’n paleis?” vroeg ik vol verwachting, want ik
hield toen al van sprookjes. _
“Nee,” zei m'n vader, “we gaan naar de herbe:é waar Keizer Karel ooit
een goei pint gerstennat heeft gedronken.” “Da’s bier,” lichtte m'n
moeder toe.

M’n vader parkeerde onze nieuwe Consul midden op het plein in Olen,
onder het lichtgroene bladerdak van de lindebomen.

Hij liep om de auto heen, opende het portier aan de kant vanm'n
moeder, reikte haar galant de hand en liet haar ‘keizerlijk’ uitstap-
pen.

Eén voor één sprongen wij van het rubberen treeplankje op de Olense
kasseien.

M™n vader keek rond en wees: “Daar is het!” Ik las op het uithang-
bord: ‘In de Zwarte Stier”. Hij liep naar het terras en liep zoekend van
het ene tafeltje naar het andere. “Nee,” zei hij, “dit niet, en dit ook
niet. Hier is ‘t, ik voel het...” En hij ging zitten. “Hier heeft hij gezeten,
Keizer Karel, op deze stoel, aan deze tafel ” Met een glunderende blik
keek hij m’n moeder aan-Ze eripooche.
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“Allee, wat wilt ge drinken, mannekes?” vroeg ze, terwijl ze de drank-

en spijzenkaart, in rood leren kaft, in onze richting schoof. (__;;:%g@dine
was mijn lievelingsdrankje. T

“Een fris getapt Trappistje voor mij,” zei m’n vader “uit den echten
tinnen pot waar dat de Keizer uit gedronken heeft. Dat maakt ge

nie elken dag mee, zoiets!” M’n moeder hield het bij een Rombouts
Filterke.

Een tijdje nadat we besteld hadden kwam een fris blozende serveuse
met een plateau naar buiten.

“Gij zijt zeker ne rechtstreekse afstammeling van de waardin die

hier vroeger, in den tijd van Keizer Karel, de pintjes tapte,” grapte
m’n vader. De jonge vrouw lachte verlegen en zette onze drankjes

op de bierviltjes op het houten cafétafdtje. “Of zijt ge misschien een
achter-, achter-, achterkleindochter van de Keizer zelf? Ze zeggen dat
hij nogal van schoon vrouwvolk hield en daar stond Olen om bekend!
Dus, d’r moeten hier nog nazaten van hem rondlopen!” “Maar man-
neke, toch!” zei m’n moeder, terwijl ze mijn vader met haar elleboog
aanstootte, “ge maakt da meiske nog verlegen!”

“Ik zal uwe pot bier nog efkes halen, meneer, mijn vader was hem
nog aan 't tappen,” zei ze met een blozend gezicht terwijl ze met
wiegende heupen in de richting vande herberg liep.

Wij nipten al aan ons glaasje toen::de; dochter van de waard met een
grote tinnen bierpot naar ons tafeltje ﬁﬁﬁ, Ze hield de donkergrijze
pint met haar twee handen vast. Aan twee handvatten. Ik had nog
nooit zo’n pint gezien met aan elke kant een oor. Bovendien zat er ook
nog een dekseltje op. “Aha,” zei m’n vader, “daar is de keizerlijke pot
met de drie oren. Da zal smaken!” Maar toen ging de hand van mijn
vader onder de pint door en zag ik hoe hij een derde oor vastgreep dat
aan de achterkant zat, ter hoogte van de zachte ronde vormen van de
knappe dochter van de waard. “Zo moet het toch, hé,” zei hij met een
stiekem lachje om de mond, “zo deed Keizer Karel het toch ook!”
“Hoe weet ge dat allemaal, vake?” vroegen we verbaasd. “Wel,” zei
hij, “mijn vader heeft me dat verteld en die had het weer van zijn
vader en die weer van mijn overgrootvader en zo voort, tot in den tijd
van Keizer Karel. Luister...”

En nadat hij een flinke slok trappist had genemen en het schuim van
zijn lippen likte, begon mijn vader te vertellen.

“Keizer Karel reisde regelmatig met zijn paard en zijn karos door zijn
Keizerrijk. Door de zeventien Provincién, dat is dus hier bij ons en bij
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d’Ollanders, door Frankrijk, zelfs helemaal tot in Spanje. Natuurlijk
moest hij af en toe ook stoppen. Om zijn paard te laten drinken en om
zelf eens een piske te doen, te eten en te slapen.

Hij passeerde hier regelmatig, want zijn zuster, Maria van Hongarije,
was voogdes van de Nederlanden en die woonde in het Kasteel van
Turnhout, hier niet zo ver vandaan.en daar ging hij ce

een familiebezoekske aflegger ‘ ; ) . da

zoveel schone meiskes woonden. Zoals gJ gedrieén! Ha, ha, ha...

Op zekere dag kwam- mww laﬁ‘gs dit dorp;g Hij hield halt op
het dorpsplein, bond zijn paard vasi

n ; leboom en zocht een
schaduwrijk plaatske urt blI de herberg. De waard zag direct wie die

voorname gast was en stuurde zijn knapste dochter naar hem toe om
te vragen wat de keizer wou drinken. De Keizer lustte wel een pint
bier. De waard sloeg een nieuw fris vat aan in de kelder en tapte het
schuimende gerstenat in een tinnen kroes. De knappe dochter pakte
de pint bij het oor vast, ging naar buiten en bood het, met een klein
knieknikje, aan de keizer aan. Maar die kon het niet aanpakken, want
zij had het oor vast. Nee, een keizer moest met deftige manieren
behandeld worden!

kom ik terug,” zei de keizer. “Hier, hier zijn wat daal-
ders. Zorg volgende week twee oren aan die pot staan.”

Zo gezegd, zo gedaan. De volgende week geurde het dorpsplein naar
lindebloesem. ’t Is te zeggen: voordat het keizerlijke paard een flinke
paardenvijg had laten vallen. Weer koos de keizer zijn plaatske uit bij
de herberg. De dochter van de waard snelde naar binnen en kwam
glimmend van trots terug. Nu had de kroes aan elke kant een hand-
vat. Het witte schuim gleed over de rand. Maar wat deed ze? Ze had
de twee oren met haar twee handen vast. Nu kon de Keizer die pot
nog niet deftig aanpakken.

Met een diepe zucht stond hij recht, gooide wat munten op de tafel
en zei: “Als ik volgende week weer langskom, zorgt ge maar dat er
drie oren aan staan.”

De dopssmid zal zijn werk gehad hebben, want inderdaad, de vol-
gende week kwam de keizer terug en stonden er drie oren aan de pot.
Nu moest het goed komen, dacht de waard! “Allee,” zei hij tegen z’n
dochter, “hier is de pot met de drie oren, breng hem nu schonekes
naar de Keizer. Hij ziet er dorstig uit.”

Maar wat deed dat kieken zonder kop? Ze pakte de pint bij de twee
oren vast en hield het derde oor tegen haar borst aan gedrukt.

Toen Keizer Karel haar aan zag komen, begon hij te bulderen van ’t
lachen. “Die pint zal me zeker smaken,” lachte hij terwijl hij onder de
pot-met-drie-oren door het derde handvat greep, dat op *t schoonste
en zachtste plekske van zijn keizerrijk verstopt z:g. Endie keizerlijke
pot-met-drie-oren heeft nog altijd een ereplekje in deze estaminet

waar de Keizer een vaste klant was.”

Terwijl mijn vader de laatste slokken bier nam en het deksel bijna

op z’n neus kreeg, klonk er een applausje, iets verderop. “Schoon
verteld,” zei een ouwe man met een pet op het hoofd en een stok in
de hand, “maar de pot waar u nu uit drinkt is nie den echte! Die staat
‘In Sint Sebastiaan’, da’s den herberg aan 't kruispunt Herentals-Geel
met de weg Olen-Centrum - O.LVrouw-Olen.”

“Ach, meneer,” onderbrak een andere Olenaar, “laat u geen blaaskes
wijsmaken, de pot waar de keizer uit gedronken heeft staat hier wat
verderop, bij ‘Het Groen Hofke’, dat weet iedereen.” Die twee rasechte
boeren van Olen begonnen nog een beetje te bekvechten ook!
M*rivader was even in verwarring, zette z'n pint neer en zei: “Kom,

moederke, mannekes, we zijn hier weg. Eens kijken of het bier nog

beter smaakt uit den echte pot-met-drie-oren.”
Die zonnige zondagmiddag in mei zijn we veilig thuisgekomen met
onze nieuwe Ford Consul. Gelukkig bestond er toen nog geen alcohol-

controle.
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